
Liturgie d.d. 16 oktober 2022 Honselersdijk          ds. Marjan Zebregs Wateringen   
met voor de laatste keer de medewerking van de cantorij olv Alexander Prins

Muziek
Welkom en mededelingen   

Aanvangslied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, verzen 1, 2 en 3 (gemeente gaat staan)

Stil gebed
Bemoediging  &  Groet

Lied 195 Klein Gloria (gemeente gaat zitten)

Kaarsen voorganger steekt drie kaarsen aan met het Licht van de Paaskaars 
als teken van verbondenheid met elkaar en met wie thuis meevieren, 
met de wereldwijde kerk en met het volk Israël.

Lied cantorij ‘Be still, for the presence of the Lord’
Alexander zorgt voor de dia’s met de Nederlandse tekst

Kyriëgebed met 3x responsie *1 na ‘Zo bidden wij samen’

Loflied psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’
Kinderen mogen naar de kindernevendienst

Lied cantorij en allen ‘Roep uit aan alle stranden’
bundel JdH 960, deze in wisselzang cantorij/allen (1c 2a 3c 4a 5c 6a).
Alexander zorgt voor de dia’s 

Gebed   om verlichting met de Heilige Geest bij opening van de Bijbel

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Lucas 19:1 t/m 10 (NBV21)

Lied 531 ‘Jezus, die langs het water liep’, verzen 1, 2 en 3

Overdenking vanaf de preekstoel

Muziek 

Lied cantorij en allen LB 25b ‘Houd mij in leven’
 
Gebeden           eventueel voorafgegaan door pastorale mededelingen door voorganger 

-  dankgebed 
– voorbeden 3x responsie *2 na ‘zo bidden wij samen’   

   – stilte responsie *2 na ‘zo bidden wij samen’   
-  gezongen ‘Onze Vader’ lied 369b

Collecte             eventueel voorafgegaan door overige mededelingen door voorganger 
Kinderen kindernevendienst, jeugdkerk.2.0 (tweewekelijks) en oppas komen terug in de kerkzaal

Slotlied 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’ (gemeente gaat staan)

Wegzending  

Ierse zegen cantorij (zie hieronder)

Zegen (uit Iona, eindigt met ‘thuis te brengen’) besloten met gezongen ‘Amen’   ( zie * 3) 

Daarna stellen ouderling en predikant zich op om de gemeente te groeten



*1

*2

*3

Irischer Segen
Muziek: Christoph Spengler / Alexander Prins

Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen,
mögest du den Wind im Rükken haben,
und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 

Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen,
Regen sanft auf deine Felder fallen,
und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.

Mogen zich de wegen voor je voeten effenen,
moge het je voor de wind gaan.
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
en de regen mild op je velden vallen.
Moge Gods zegenende hand je beschermen,
tot ons wederzien.


